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Jim Franckum
(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)
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Dit verhaal speelde zich af in de Verenigde Staten.

Het lijkt erop dat jullie allebei moeite hebben met delen. Wil je 
dat ik het probleem oplos, of willen jullie het zelf oplossen?

Joey, wacht. Weet je nog wat er laatst 
gebeurde toen papa ons probleem oploste? 
We konden een hele week niets leuks doen.

Oké. We kunnen 
proberen het samen 

op te lossen.

Mooi. Ik wil dat jullie 
het rustig uitpraten 
en bedenken hoe 

jullie beter met elkaar 
gaan opschieten.

Sorry dat ik je football heb 
afgepakt. Ik wilde hem alleen 

maar bekijken. Ik had het 
eerst moeten vragen. 

Ik had niet boos 
moeten worden. Het 
spijt me echt dat ik je 
kiepauto kapot heb 

gemaakt. Ik weet dat je 
er graag mee speelt.

Grant heeft 
mijn kiepauto 

kapot gemaakt!

Joey heeft 
mijn football 

afgepakt!

‘Ik spoor je aan om vanaf nu altijd een vredestichter te zijn.’

Zie president Russell M. Nelson, ‘Vredestichters gezocht’, Liahona, mei 2023, 100.

Jij bent 
begonnen!

Je hebt mijn 
kiepauto kapot 

gemaakt!

Hebben jullie het 
probleem opgelost?

Ik denk  
het wel.

Ik vraag voortaan 
toestemming 

voordat ik iets pak.

Ik ben trots op 
jullie dat jullie 

vredestichters zijn.

We kunnen het samen oplossen

En ik ga een nieuwe 
kiepauto voor Joey 
kopen. Ik ga ook 
aardiger doen.


