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Blij zijn over de 
Heiland

Dus zal ik Hem aanbidden,

de Heiland van het al,

en zal ik samen zingen

met heil’gen overal.

Omdat Hij alles geeft 

wat Hij heeft

waardoor ik ben – 

ik zie, ik hoop, ik geef, 

ik leef door Hem.
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