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Ook jij kunt Jezus volgen!
Er zijn veel verschillende manieren om Jezus 
te volgen. Hoe kun jij Hem volgen? Laat het 

ons weten!

Schoolvak: 

 Engels

Verhaal uit de Schriften: 

 De doop van Jezus

 

Plek: 

 Het lokaal waar hij 

op het orgel oefent

Groente: 

 Zoete aardappelen

Kleur: 

 Rood

Jezus volge
n in 

DIT IS 
UNWANA!

Hier houdt Unwana van

Hoe Unwana Jezus 
volgt

Jezus had altijd respect voor zijn moe-
der. Unwana heeft ook respect voor zijn 
moeder. ‘Ik help mijn moeder door de 
borden af te wassen. Ik veeg en dweil elke 
ochtend’, zegt hij. ‘Ik ben altijd blij als ik 
mijn werk goed doe. Ik weet dat Jezus 
Christus blij is omdat ik op Hem probeer 
te lijken.’

Jezus vroeg ons om van Hem te leren 
(zie Mattheüs 11:29). Unwana leert door 
liedjes en Schriftteksten over Jezus. ‘Het 
is mijn doel om elke dag een jeugdwerk-
liedje te zingen en uit de Schriften te 
leren’, zegt hij. Hij leert ook orgelspelen. 
Hij moet veel oefenen, maar dat is het 
waard! ●

Over Unwana
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ter worden
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