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We zullen weer leven
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Dit verhaal vond plaats in Nieuw-Zeeland.

Carlan en haar familie gingen naar een begraafplaats om 
meer over hun familiegeschiedenis te weten te komen.

Ze leren en 
onderwijzen 
over Jezus.

Mama, waar gaan 
mensen heen als 

ze doodgaan?

Wat doen ze daar?

Wel, hun lichaam blijft 
hier, maar hun geest gaat 

naar de geestenwereld.

Zien wij ze ooit 
nog terug?

Jazeker! Nadat 
Jezus doodging, 
kwam Hij weer 

tot leven. 

Dit is het graf 
van mijn neef.

Wordt je neef ook 
weer levend?

Ja! We zullen 
allemaal weer leven. 

En ons gezin kan 
eeuwig samen zijn.

Wauw! Ik kan niet 
wachten om ooit je 
neef te ontmoeten.

Dankzij Hem zullen 
wij ook weer leven. 

Dat noemen we 
de opstanding.

Saisamoa Laban
(Gebaseerd op een waargebeurd 
verhaal)


