4 Vriend

Gayle Kinney-Cornelius

(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)

Dit verhaal speelde zich af in de Verenigde Staten.
ommy zat bij zijn voordeur en zuchtte.
Wat een verschrikkelijke dag!

Die ochtend had hij met zijn ontbijt op
zijn broek gemorst. De enige schone broek
die hij toen vond, was te klein. Hij kwam
te laat op school. Hij moest tijdens het

Tk blijf hier gewoon zitten
zodat er niks naars meer
gebeurt’, zei Tommy.

speelkwartier binnen blijven, omdat hij zijn
boek was vergeten. Toen hij van school naar
huis ging, struikelde hij en bezeerde zijn
knie. En toen hij buiten ging spelen, had zijn
fiets een lekke band. Alles ging mis!
‘Ik blijf hier gewoon zitten zodat

er niks naars meer gebeurt’, zei

Tommy. Maar hoe langer hij zat, hoe

slechter hij zich voelde.
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Toen hoorde Tommy vlakbij
wat gekraak. Hij keek op en zag
meneer Johnson blaadjes in zijn tuin
harken. Meneer Johnson woonde
helemaal alleen in het huis naast hen.

Tommy vond blaadjes harken
helemaal niet leuk. Hij zag dat
meneer Johnson de blaadjes
probeerde op te rapen om ze in een
grote zak te stoppen. Maar hij kreeg
maar een paar blaadjes in de zak. De
blaadjes vielen telkens weer op de
grond.

Het lukt meneer Johnson niet zo
goed, dacht Tommy. Als papa blaad-
jes harkte, hield Tommy de zak voor
hem open. Het was heel moeilijk om
dat in je eentje te doen.

Waarom helpt niemand hem? vroeg Tommy

zich af.

Toen kreeg Tommy een idee. Hij kon
helpen!

Tommy sprong op en liep naar
meneer Johnson. ‘Ik kan die zak voor u
openhouden.

‘O, dank je wel’, zei meneer Johnson. ‘1k
kan mijn rug niet meer zo goed buigen als
vroeger.’

Tommy hield de zak vast en hielp ook met
de volgende zak. Toen pakte hij een hark en
hielp met de rest van de blaadjes.

Terwijl ze samenwerkten, maakte
meneer Johnson grapjes en vertelde hij
leuke verhalen. Tommy kreeg buikpijn
van het lachen. Al gauw was hij vergeten
dat hij met zijn ontbijt had gemorst, het
speelkwartier had gemist en daft zijn knie
pijn deed.

- =
-2 L
e Pe Y

e,

< ol

Toen mama hem voor het eten naar
binnen riep, zag Tommy dat ze de hele tuin
hadden geharkt. En het was leuk!

‘Bedankt voor je hulp’, zei
meneer Johnson.

‘Geen probleem.’ Tommy zwaaide. Tot
later!’

Tommy liep zijn huis binnen en ging naast
papa aan tafel zitten.

‘Heb je een leuke dag gehad?’ vroeg
papa hem.

Tommy kreeg een grote glimlach op zijn
gezicht. ‘Het was de allerbeste dag ooit!" e

Februari 2024 5



