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Speel het verhaal na! Wat zou jij 
zeggen als een vriend iets gemeens 
tegen iemand zei?

RESPECT tonen
Noelle Lambert Barrus
(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)
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Dit verhaal heeft zich in Australië afgespeeld.

N
oah hielp zijn zus Claire om een donzig 

dekentje over de stoelen te hangen.

‘Moet dit hier?’ vroeg hij. Hij hield een 

blauwe dekentje met walvissen omhoog.

‘Ja! En dit kan de deur zijn.’ Claire wees 

naar een van de kanten van hun fort.

‘Tijd om naar school te gaan!’ riep mama.

Noah keek naar zijn zus. ‘Misschien 

kunnen we ons fort vanavond afmaken?’

‘En we kunnen mama en papa vragen of 

we er spelletjes in kunnen 

spelen’, zei Claire.

Noah knikte glimlachend. Hij was blij dat 

hij een fort kon bouwen en met zijn grote 

zus kon spelen!

Tijdens de pauze op school speelde Noah 

met zijn vriendjes Ty en Mark.

‘Laten we gaan hinkelen’, zei Ty.

‘Oké’, zei Noah. ‘Wie het ’t langst kan!’

De jongens begonnen te hinkelen. Noah 

lachte toen hij tegen Mark aanbotste.

Op dat moment kwamen Claire en wat 

meisjes uit haar klas voorbij.

‘Hoi’, zei Claire, die zwaaide.

‘O, nee. Meisjes! Met hen willen we niet 

spelen’, zei Ty. Toen schold hij Claire en haar 

vriendinnen uit.

Noah voelde zich er niet prettig bij. Uit-

schelden was niet aardig.

 

Claire en haar vriendinnen negeerden Ty 

en gingen weg.

Noah vond dat hij voor Claire op moest 

komen, ook al had ze zijn hulp niet nodig. 

Want ze was zijn zus en hij hield van haar. 

Noah haalde diep adem. ‘Hé, niet 

gemeen doen’, zei hij tegen Ty. ‘Dat vindt 

ze niet leuk. En ik ook niet.’

‘Oké. Mij best’, zei Ty terwijl hij zijn 

schouders ophaalde.

Noah haalde opgelucht adem. Hij voelde 

zich al een stuk beter.

Die avond speelden Noah, Claire, mama 

en papa een kaartspel in hun fort.

‘Hoe was het op school?’ vroeg papa 

terwijl hij een kaart op de stapel legde.

‘Tijdens de pauze schold Ty Claire uit’, zei 

Noah. ‘Ik heb hem gevraagd dat niet te doen.’

Claire keek op van haar kaarten. ‘Echt 

waar?’ vroeg ze.

Noah knikte. ‘Ja. Ik wist dat het niet aardig 

en niet waar was.’

Mama, papa en Claire glimlachten.

‘Bedankt’, zei Claire.

‘Ik ben blij dat je respect voor je zus 

toonde’, zei mama.

‘Ja, dat was erg moedig’, zei papa. ‘Het 

is belangrijk om respect voor elkaar te 

tonen. Zelfs als we tegen onze vrienden in 

moeten gaan.’

Noah glimlachte terug. Hij voelde zich 

goed omdat hij wist dat hij het goede had 

gedaan. ●

Niet 
gemeen 

doen.


