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Erics luide 
stem

Eric en 
Abigail Adin
(Gebaseerd 
op een 
waargebeurd 
verhaal)
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Dit verhaal speelde zich af in Ghana.

DE VOLGENDE WEEK …

Leer mij te wand’len in 
’t licht van de Heer …

Wauw! Dank 
je wel. 

Hoop van Israël, rijs 
in macht! ’t Zwaard der 

waarheid geeft u kracht …

Zuster Kaku heeft net 
gebeld. Ze vroeg of jullie 

op de ringconferentie in het 
koor willen zingen.

We zijn zo blij 
om jullie in ons koor 

te hebben!

‘Want mijn ziel schept genoegen in het 
gezang van het hart; ja, het gezang van 

de rechtvaardigen is Mij een gebed’ 
(Leer en Verbonden 25:12).

Bedankt! Ik wil beter 
leren zingen.

Ik vind het een 
mooie stem.

Je hebt een luide 
stem, Eric.

Ja!

Bedankt!

Zingen maakt me blij. 
En ik denk dat het Jezus 

ook blij maakt!

Goed gedaan!

Ik heb iets voor je. Het 
is een zangboek om meer 

kerkliedjes te leren.

We zingen graag 
over Jezus.

Ik ben een kind van God, door 
Hem op aard’ gebracht …


