Kynzley (11) en Jayme A. (9),
Arizona (VS)
oi! Wij zijn Kynzley en Jayme.
We hebben een dienstbetoon-
project gedaan om een gezin in
onze wijk te helpen. We hebben een
lam en een varken grootgebracht
en ze op onze jaarmarkt verkocht.
De papa van onze vrienden
was erg ziek. Hij moest vaak naar
de dokter. Hun gezin kon lang
niet naar de kerk. We misten
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onze vrienden in het jeugdwerk.

We wilden helpen!

We besloten om het gezin de
opbrengst van de verkoop van
onze dieren op de jaarmarkt te
geven. Met dat geld konden ze de
dokter betalen.

We werkten negen maanden
lang aan ons project. We baden
en vastten dat we de juiste dieren

zouden uitkiezen om groot te
brengen. Terwijl we ons lam en
varken verzorgden, besteedden
we veel tijd aan de planning van de
jaarmarkt. We maakten bloezen,
namen deel aan een optocht,
vroegen om donaties en hielpen
met de verkoop.

Op de dag van de joarmarkt
waren onze dieren gezond en
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sterk. We hebben ze tijdens de vee-
markt goed laten zien. We waren
blij dat we het geld aan het gezin
konden geven. Tot slot hebben we
ook voor hen gevast.

Door dit project zijn we dichter
tot onze hemelse Vader gekomen.
We hebben geleerd om meer op

Hem te vertrouwen. We deden ons
best en luisterden naar de Heilige
Geest zodat Hij ons kon helpen.
Het was moeilijk als onze dieren
niet deden wat we wilden. Maar we
vergaten niet waarom we ze groot-
brachten. We deden ons best om

zoveel mogelijk geld te verdienen.
We vertrouwden op de Heer en
werkten hard.

We weten dat onze hemelse
Vader om ons geeft en ons wil
helpen. We zijn blij dat wij anderen
konden helpen! ®
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