
34 V r i e n d

MARGO en PAOLO

Tijd om je amigo 
secreto* te trekken!  

Je geeft een cadeau aan 
de persoon van wie je de 

naam hebt getrokken. 
Maar verklap pas  

met Kerstmis  
wie je had!

Hmm. Wat zou 
ik Margo kunnen 
geven? Misschien  
een knuffeldier.

Bedankt dat je 
de beste zus van 
de wereld bent!
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Echt? Ik was 
die van jou! Bedankt! Echt zo’n 

leuk cadeau! En 
bedankt dat je zo lief 

voor me bent.

En ik zal extra lief 
voor haar zijn! Dat zou 
ook een goed cadeau 

voor Jezus zijn.

Hier, Margo! 
Ik was je amigo 

secreto.

Feliz Natal!
Op kerstavond …

De weken daarna …

*	‘geheime vriend’


