
© 2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

De wet van toewijding van de Heer
Leer en Verbonden 42:30, 38–39

Leer en Verbonden 78:3–7

Leer en Verbonden 105:1–5

Ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft uitgelegd:

De wet van toewijding (zie bijvoorbeeld Leer en Verbonden 42:32, 53) [heeft] weliswaar een 
economische rol, maar [maakt] bovendien de celestiale wet toepasbaar op dit leven (zie 
Leer en Verbonden 105:5). Toewijden is iets opdragen of wijden aan God, in dienst stellen 
van heilige doeleinden. Echt succes zal ons deel zijn als we ons leven – dat wil zeggen onze 
tijd en onze keuzes – toewijden aan de doeleinden van God (zie Johannes 17:1, 4; Leer 
en Verbonden 19:19). Dan kan Hij ons helpen om onze hoogste bestemming te bereiken. 
(D. Todd Christofferson, ‘Bespiegelingen over een toegewijd leven’, Liahona, november 
2010, 16.)

Ouderling Dieter F. Uchtdorf van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:

Offerande en toewijding zijn twee hemelse wetten die deel uitmaken van ons tempelverbond. 
Deze twee wetten lijken op elkaar, maar zijn niet identiek. […]

Toewijding is in ten minste één belangrijk opzicht anders dan offerande. Wanneer we iets 
toewijden, leggen we het niet op het altaar om verteerd te worden. In plaats daarvan 
stellen we iets in dienst van de Heer. We wijden het aan Hem en zijn heilige doeleinden 
toe. De Heer heeft ons talenten gegeven en we streven ernaar die veelvoudig te 

vermenigvuldigen, zodat we meer betrokken kunnen zijn bij de opbouw van zijn koninkrijk.

Slechts weinigen zullen hun leven voor de Heiland hoeven te offeren. Maar Hij nodigt ons allen uit om ons 
leven aan Hem toe te wijden. (Dieter F. Uchtdorf, ‘Met heel ons hart’ , Liahona, mei 2022, 124.)

Wat is de wet van toewijding? Wat betekent die voor mij?

Tegenwoordig leven we deze wet op verschillende manieren na. We dienen bijvoorbeeld andere mensen, 
we nemen roepingen en taken in de kerk op ons, en we doen ons best om die goed uit te voeren. 
Bovendien betalen we een volledige tiende en een gulle vastengave. Als we doen wat de profeten en de 
Heilige Geest van ons vragen om Gods koninkrijk op te bouwen en de armen te helpen, dan leven we de 
wet van toewijding na. (Wat is de wet van toewijding? Wat betekent die voor mij?’, Voor de kracht van de 
jeugd, april 2021, 31.)

PD80007812_120_613-1


