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Bài của Alelie Coronel- Camitan
(Dựa trên một câu chuyện có thật)

Câu chuyện này diễn ra tại Phần Lan.

J
onas cười đùa khi chạy đua đến phòng khách cùng các anh 

của mình trong buổi họp tối gia đình. Cậu vẫn còn ngửi thấy 

mùi thịt cừu nướng thơm ngon từ bữa ăn tối lễ Phục Sinh. Và 

cậu vẫn có thể thưởng thức thêm món pasha ngọt lịm, một 

món tráng miệng truyền thống trong lễ Phục Sinh của họ.

Sau khi cả gia đình đang ngồi yên ắng, anh trai của Jonas 

là Tristan đứng dậy.

“Chúc Mừng Lễ Phục Sinh!” Tristan nói. Tristan bắt đầu 

buổi họp tối gia đình của họ bằng một bài hát và lời cầu 

nguyện. Sau đó là lúc chương trình ca nhạc đặc biệt của gia 

đình diễn ra. Mọi người đều đã chuẩn bị để chia sẻ một bài 

hát về Chúa Giê Su Ky Tô.

Tristan chơi đàn ghi ta, anh ấy chăm chú gảy từng sợi dây 

đàn. Sau đó, anh trai của Tristan là Einar chơi dương cầm. 

Ngón tay của Einar lả lướt trên các phím đàn. Mẹ, Cha, và các 

anh trai khác của Jonas cũng chơi các bản nhạc. Jonas thích 

nghe âm nhạc của gia đình mình.

Cuối cùng cũng đến lượt của Jonas. Cậu hít một hơi thật 

sâu và bắt đầu hát.

“Đôi lúc có những cám dỗ làm cho tôi chọn sai, nhưng tôi 

cố gắng lắng nghe trong tâm trí tiếng nói êm ái: ‘Hãy yêu 

mến lẫn nhau như Chúa đã yêu ngươi.’”*

Khi Jonas hát, lòng cậu tràn ngập tình yêu thương. Đôi mắt 

của cậu đong đầy những giọt nước mắt hạnh phúc. Cảm giác 

như Đức Thánh Linh đang phán bảo Jonas rằng Cha Thiên 

Thượng và Chúa Giê Su yêu thương em ấy.

Cha nói: “Cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ tài năng của 

mình.” Cha giơ lên một bức hình. Bức hình Chúa Giê Su Ky 

Tô đang quỳ và cầu nguyện bên cạnh một cái cây. “Có ai biết 

điều gì đang diễn ra trong bức hình này không?”

Jonas giơ tay lên. “Chúa Giê Su cầu nguyện trong Vườn 

Ghết Sê Ma Nê ạ.”

Cha gật đầu. “Đúng vậy. Đó là nơi Ngài cảm nhận tất cả 

nỗi đau và phiền muộn của chúng ta.”

Mẹ nói: “Ngài đã đến Vườn Ghết Sê Ma Nê trước khi 

chết. Sau khi chết, Ngài sống lại. Tất cả điều này đều 

thuộc về Sự Chuộc Tội của Ngài. Chúa Giê Su đã làm 

tất cả những điều này vì Ngài yêu thương chúng ta.”

Mẹ mở một video về lễ Phục Sinh đầu tiên. Khi 

video kết thúc, mọi người đều yên lặng trong giây lát. 

Jonas lại cảm nhận được tình yêu thương của Cha 

Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô.

“Bây giờ là lúc bắt đầu sinh hoạt của chúng ta phải 

không ạ?” Jonas hỏi.

Mẹ đứng dậy rời khỏi ghế và đi đến chiếc tủ. “Đúng 

vậy! Jonas, con sẽ giúp mẹ chứ?”

Jonas và Mẹ lấy ra hồ dán, kéo, và một chồng tạp 

chí Giáo Hội. Họ trải chúng ra sàn nhà. Rồi mẹ đưa 

cho mọi người những cuốn nhật ký ghi chép đặc biệt 

về lễ Phục Sinh của họ. “Chúng ta hãy cắt ra một bức 

hình Chúa Giê Su Ky Tô và dán vào trong nhật ký ghi 

chép của mình nhân dịp lễ Phục Sinh nhé.”

Jonas ngồi trên sàn nhà và mở cuốn sổ tay của 

mình ra.

Cha lấy cây bút để viết trong nhật ký ghi chép của 

mình. “Bên cạnh các bức hình của mình, các con có 

thể viết xuống điều các con sẽ làm để noi theo Cha 

Pasha là món tráng miệng kem sữa trứng ngọt ngào. 
Các em có thưởng thức món tráng miệng nào trong 
lễ Phục Sinh hằng năm không?

Thiên Thượng và Chúa Giê Su để các con có thể trở 

nên giống hai Ngài hơn.”

Jonas giở ra các trang của một trong số các tạp chí. 

Cậu tìm thấy một bức hình Chúa Giê Su Ky Tô đang 

mỉm cười.

Jonas cắt bức hình ra và dán vào chính giữa trang 

nhật ký ghi chép của mình. Cậu nghĩ về tất cả tình 

yêu thương mà cậu đã cảm nhận được từ Đấng Cứu 

Rỗi vào ngày hôm đó. Rồi cậu viết: “Mình sẽ noi theo 

Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su bằng cách nghe lời 

Cha Mẹ và phụ giúp việc nhà. Mình sẽ yêu thương các 

anh của mình nhiều hơn.” Cậu giơ quyển nhật ký ghi 

chép lên cho Mẹ xem. Mẹ đọc những điều cậu viết rồi 

mỉm cười.

Jonas sẽ không quên lễ Phục Sinh này. Cậu cảm 

nhận được tình yêu thương của Chúa Giê Su Ky Tô 

khi cậu hát và học hỏi về Ngài. Và cậu cảm nhận được 

tình yêu thương của Chúa Giê Su khi cậu cố gắng trở 

nên giống như Ngài.

Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô thực sự 

yêu thương Jonas. Và Jonas cũng yêu mến hai Ngài. ●

Lễ Phục Sinh Đáng Nhớ

*“I’m Trying to Be like Jesus” (Children’s Songbook, trang 78)


