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April Craig
(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)
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Dit verhaal vond plaats in de Verenigde Staten.

Het is veel te 
heet. Straks 

smelt ik! 

O, liefje, Jezus 
bestaat echt. 
Hij is een echt 
persoon, net 
als jij en ik.

Oma, hou jij 
van Jezus?

Ik ook. Maar 
ik zou Hem zo 
graag willen 
zien. Dan zou 
ik zeker weten 
dat Hij bestaat.

Ja! Ik hou heel 
veel van hem.

Maar hoe weet 
je dat? Heb jij 
Jezus gezien? Weet je nog hoe 

we tijdens het 
wandelen de 

wind voelden?

Dat voelde zo goed! 
Het was zo heet, maar 

de wind was koel.

Hoe kun-
nen wij Hem 

voelen?

Mag ik je 
morgen weer 

helpen om Jezus 
te zoeken?

Maak je geen 
zorgen, we 

zijn er bijna.

Dit is veel 
beter!

De wind voelt 
lekker.

We zien de wind niet. Maar we 
kunnen die wel voelen. En zelfs als 
we Jezus niet hebben gezien, kun-

nen we toch zijn liefde voelen.

Natuurlijk!

En ik zie zijn liefde als 
ik naar jou kijk!

Ik zie zijn 
liefde in de rivie-
ren die Hij heeft 

geschapen.

Ik voel zijn liefde als ik naar 
zijn prachtige scheppingen kijk. 
Ik zie zijn liefde in de bloemen.

gezien?Heb 
jij Jezus Nee. Maar 

ik voel Hem 
elke dag.


