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Jij kunt ook 
Jezus volgen!

Wat heb jij gedaan om Jezus te 
volgen? Laat het ons weten! Op de 

achteromslag staat hoe je dat doet.

VERHAAL UIT DE SCHRIFTEN: de lievelingstekst 

van Eloïse is Moroni 10:5 over de Heilige Geest. 

Maëline houdt van het verhaal over Mozes als baby 

(zie Exodus 1–2).

FAMILIETRADITIES: Eloïse kijkt graag met haar 

familie naar films. En Maëline vindt hun jaarlijkse 

vakantie naar Frankrijk leuk.

FRUIT: Eloïse eet het liefst bananen. Maëline houdt 

van aardbeien, appels, frambozen, meloenen en 

blauwe bessen.

KLEUREN: de lievelingskleuren van Eloïse zijn paars 

en blauw. Maëline houdt van roze.

JEUGDWERKLIEDJES: het lievelingsliedje van Eloïse 

is ‘Ik wandel met Jezus’ (Liahona, februari 2020, V3). 

Maëlines lievelingsliedje is ‘Ik kijk graag naar de 

tempel’ (Kinderliedjes, p. 99).

Hoe Eloïse en 
Maëline Jezus volgen 

Eloïse volgt Jezus Christus door om troost te 

bidden. Hun opa is onlangs overleden. Ze was 

erg verdrietig. Maar door met haar vriendinnen, 

familie en hemelse Vader te praten, voelt ze zich 

minder eenzaam. ‘Ik weet dat ik, als ik met mijn 

hemelse Vader wil praten, kan bidden. Dan hoort 

Hij me’, zegt ze.

Maëline volgt de Heiland door haar getuigenis 

aan haar vriendinnen te geven. Toen ze met 

het gezin de Schriften bestudeerde, kwam ze 

te weten dat Jezus Christus in Gethsémané alle 

pijn van iedereen heeft gevoeld. Ze wilde haar 

getuigenis van Hem aan haar vriendin geven. ‘Ik 

zei tegen haar dat Jezus haar kan helpen als ze 

pijn heeft’, zegt Maëline.

België 

Jezus volgen in  

LEEFTIJD: 10 en 7 jaar

UIT: Henegouwen (België)

TALEN: Frans en Nederlands

DOEL: Eloïse wil babysitter worden. Maëline wil 

zangeres worden en beter leren tekenen.

HOBBY’S: Eloïse houdt van sport en hardlopen met 

haar moeder. Maëline houdt van tekenen, dansen, 

zingen, koken, en kusjes en knuffels geven.

GEZIN: Eloïse, Maëline, mama, papa en één broer.

DIT ZIJN ELOÏSE 
EN MAËLINE!

Hier houden ze van

Over Eloïse en Maëline


