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Ik wil graag 

als Jezus 

worden
Germaine Spielberg

(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)
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Dit verhaal speelde zich af in Chili.

Wat ben je aan het 
neuriën?

Een liedje dat we in het 
jeugdwerk hebben geleerd. 

Het gaat over andere mensen 
helpen, zoals Jezus deed.

Mamá, die dames 
hebben hulp nodig.

Graag, bedankt. Wat fijn 
dat je wilt helpen.

Ik wil graag als 
Jezus worden …

Dag mevrouw. 
Hebt u hulp 

nodig?

Bedankt voor  
het ijsje!

Bedankt dat 
je mee bent 
gekomen.

‘Christus sprak niet alleen over liefde, Hij gaf daar elke dag van zijn leven blijk van.’
Ouderling Dieter F. Uchtdorf van het Quorum der Twaalf Apostelen, ‘Jullie zijn mijn handen’, Liahona, mei 2010, 70.

Het is fijn om 
net als Jezus te 

helpen!


