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TEKENEN MET 
CHRISTIAN

Pollyanna Mattos Vecchio
(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)
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Dit verhaal vond plaats in Brazilië.

‘Z
uster Almeida houdt nu een toespraak’, 

zei de bisschop.

Gabriel pakte een velletje papier en wat 

potloden. Hij tekende graag als hij naar de 

toespraken luisterde. Zijn zus, Alice, deed 

dat ook.

Alice tekende vandaag een leeuw. Gabriel 

tekende een dinosaurus. Hij gaf hem een 

lange nek en een staart.

Toen keek Gabriel op. Er liep een jongetje 

naar hen toe.

‘O nee!’ fluisterde hij tegen Alice. ‘Christian 

komt eraan.’

Christian was 4 jaar. Hij kon niet praten 

en zat nooit stil. Hij liep tijdens de diensten 

door de kapel. Soms krabbelde hij wat op 

Gabriels tekeningen.

Gabriel verstopte zijn potloden achter 

Alice fronste. ‘Hij wil alleen maar tekenen.’

‘Maar dat kan hij niet!’

‘Misschien kunnen we hem helpen’, zei 

Alice.

De volgende zondag zat Gabriel tijdens 

de avondmaalsdienst naast Alice. Nadat het 

brood en water waren rondgediend, haalde 

hij zijn potloden en papier tevoorschijn om 

te tekenen. Toen zag hij Christian naar hen 

toe komen.

Gabriel begon zijn potloden te verstop-

pen, maar toen bedacht hij zich. Christian 

had een grote glimlach op zijn gezicht. 

Gabriel dacht aan wat Alice had gezegd. Mis-

schien kon hij dit keer Christian helpen met 

tekenen!

Gabriel glimlachte terug naar Christian. 

zijn rug. Hij wilde niet dat Christian ze zou 

pakken.

Christian probeerde de potloden te 

pakken.

‘Nee! Die zijn van mij!’ fluisterde Gabriel. 

Hij wees naar Christians gezin. ‘Ga zitten.’

Maar Christian leek hem niet te begrijpen. 

Hij probeerde nog steeds Gabriels potloden 

te pakken.

Na de dienst liep Gabriel met mama en 

Alice naar het jeugdwerk.

‘Waarom mag Christian door de kapel 

lopen, maar moet ik stil zijn?’ vroeg Gabriel 

aan mama.

‘Christian denkt op een andere manier’, zei 

mama. ‘Als hij rondloopt, voelt hij zich rustig 

en op zijn gemak.’

‘Maar hij valt ons altijd lastig’, zei Gabriel.

Hij schoof opzij zodat Christian tussen hem 

en Alice in kon zitten. Gabriel gaf Christian 

een potlood en papier. Alice hielp Christian 

om het potlood vast te houden. Ze tekenden 

samen een poppetje.

Christian lachte en klapte in zijn handen. 

Hij zag er heel blij uit. Gabriel was ook blij. 

Nu hielp Gabriel Christian om het potlood 

vast te houden. Ze tekenden samen een 

hond. Gabriel grinnikte. Het was leuk om 

met Christian te tekenen.

Toen de dienst voorbij was, had Christian 

een hele stapel tekeningen. Hij hield de teke-

ningen stevig vast en wees naar het bankje 

van zijn gezin. Gabriel en Alice brachten 

Christian terug naar zijn gezin. Christian liet 

de tekeningen met een grote glimlach aan 

zijn moeder zien.

Gabriel was blij dat hij samen met 

Christian kon tekenen. En hij was blij dat  

zijn zus een goed voorbeeld was. ●

Wie kan jij in de kerk helpen?


