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Mijn getuigenis

L E U K E  A C T I V I T E I T E N

Een getuigenis is wat je door de macht van de Heilige Geest weet of gelooft. 

Het groeit telkens een beetje wanneer je bidt, in de Schriften leest en het 

evangelie naleeft. Je hoeft niet alles te weten om een getuigenis te hebben! 

Gebruik de regels hieronder om over je eigen getuigenis na te denken.

Teken iets waarvan je een 

getuigenis hebt.

Onze hemelse Vader en Jezus Christus zijn ______________________.

Ze hebben me gezegend met ___________________________________.

Ik voel hun liefde als ____________________________________________.

Wanneer ik in de Schriften lees, _________________________________.

Ik voel me rustig als _____________________________________________.

Ik wil mijn getuigenis ontwikkelen door _________________________.


