Naastenliefde is
de reine liefde
van Christus
(Moroni 7:45-48).

Kleur de plaatjes en knip de
vorm op de dikke lijnen uit.
Vouw langs de stippellijnen
en plak de flapjes vast om

er een dobbelsteen van te
maken. Gooi de dobbelsteen
en vertel hoe je naastenliefde
kunt tonen op de manier die
bovenaan ligt. Als het woord
naastenliefde bovenaan ligt,
vertel je hoe de Heiland
naastenliefde toonde.




