
34 V r i e n d

MARGO 

Dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel 

dat ik me goed voel wanneer ik bid 

en in de Schriften lees. En wanneer 

ik in het jeugdwerk over Jezus leer.

Later …

Ik weet dat 

het Boek 

van Mormon 

waar is …  
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Het is een goed begin, toch? 

We hoeven niet alles te weten. 

En we kunnen onze hemelse 

Vader vragen stellen.

Wil je met mama en papa 

over je vragen praten? Ik denk 

dat ze wel kunnen helpen.

Ik wil jullie mijn 

getuigenis geven. 

Ik denk dat ik geen getuigenis 

heb zoals jij. Hoe weet jij dat 

al die dingen waar zijn?

Wat is er?

Ik ook. Maar ik heb 

veel te veel vragen! Het 

lijkt me niet genoeg.

en PAOLO

Goed idee.


