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Tijd voor een activiteit
Ravi is een vredestichter door op zijn beurt te 

wachten! Hoeveel verschillen kun je vinden?

Jezus is blij als ik besluit om 

een vredestichter te zijn.

Ik kan ervoor kiezen om 

geen ruzie te maken.

Ik kan het goede voorbeeld geven, 

zelfs als anderen niet lief zijn.

Ik kan lief voor anderen zijn.

Ik kan Jezus volgen door 
een vredestichter te zijn

President Nelson vroeg ons om een vredestichter 
te zijn! Hoe kun jij een vredestichter zijn?


