
Levend water
SEMINARIELESBOEK NIEUWE TESTAMENT

Lees de volgende Schriftteksten en citaten, en let op 
inzichten over het levende water dat Jezus Christus 
aanbiedt. 

•	 Johannes 4:13–14

•	 Johannes 7:37–38

•	 2 Nephi 9:50–51 

•	 3 Nephi 20:8–9

Ouderling David A. Bednar van het Quorum der 
Twaalf Apostelen heeft gezegd: 

Het levende water dat [in Johannes 4:10] 
genoemd wordt, stelt de Heer Jezus Christus 
en zijn evangelie voor. En net zoals water nodig 
is om stoffelijk leven in stand te houden, zijn 
de Heiland, en zijn leringen, beginselen en 
verordeningen essentieel voor het eeuwige 
leven. Jullie en ik hebben dagelijks zijn levende 
water nodig, véél levend water nodig, om onze 
voortdurende geestelijke groei en ontwikkeling 
in stand te houden. 

In de Schriften staan de woorden van Christus, en 
ze zijn een reservoir met levend water waartoe wij 
makkelijk toegang hebben en waaruit wij met volle, 
lange teugen kunnen nemen. Jullie en ik moeten 
naar Christus opzien en tot Hem komen, want Hij 
is ‘de bron van levende wateren’ (1 Nephi 11:25; 
vergelijk Ether 8:26; 12:28), door de woorden van 
Christus die in de heilige Schriften staan te lezen 
(zie Mosiah 1:5), ze te bestuderen [zie Leer en 
Verbonden 26:1], ze te onderzoeken (zie Johannes 
5:39; Alma 17:2) en ons eraan te vergasten (zie 2 
Nephi 32:3). Als we dat doen, kunnen we op onze 
levensreis zowel geestelijke leiding als bescherming 
ontvangen. (Zie David A. Bednar, ‘Een reservoir met 
levend water’ [devotional voor jongvolwassenen, 
kerkelijke onderwijsinstellingen, 4 februari 2007], 1,  
broadcasts.ChurchofJesusChrist.org.)

Ouderling Joseph B. Wirthlin (1917–2008) van het 
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:

Te veel mensen zitten aan aan het banket van 
het evangelie van Jezus Christus en nemen 
hier en daar een hapje van de overvloed. Ze 
doen mee voor de vorm – gaan misschien 
naar de bijeenkomsten, werpen een vluchtige 
blik in de Schriften, zeggen de gezinsgebeden 
op – maar verder zegt het hun niet veel. Als ze 
eerlijk waren, zouden ze toegeven dat ze meer 
geïnteresseerd zijn in de laatste nieuwtjes, de 
ontwikkelingen op de beurs en hun favoriete 
tv-serie dan in de hemelse wonderen en 
aangename aanrakingen van de Heilige Geest.

Wilt u zich laven aan dit levende water en ervaren 
dat die goddelijke bron binnenin u ten eeuwigen 
leven [ont]springt?

Wees dan niet bang. Geloof met uw hele hart. 
Ontwikkel onwrikbaar geloof in de Zoon van 
God. Laat uw hart uitgaan in vurig gebed. Vul 
uw gemoed met kennis van Hem. Verzaak uw 
zwaktes. Wandel in heiligheid en in harmonie 
met de geboden. ( Joseph B. Wirthlin, ‘Leven in 
overvloed’, Liahona, mei 2006, 100.)

Begin met de opzet van je toespraak op grond van 
wat je in deze bronnen te weten komt. Zorg dat je 
in de opzet van je toespraak de volgende vragen 
beantwoordt. Bedenk ook hoe je je gevoelens over 
Jezus Christus in je toespraak gaat overbrengen. 
Vertel eventueel uit ervaring wat het levende water 
van de Heiland voor jou persoonlijk heeft betekend. 

•	 Wat is het levende water dat Jezus Christus aanbiedt?

•	 Waarom hebben we het levende water van de 
Heiland nodig?

•	 Hoe kunnen we het levende water van de Heiland 
ontvangen? 

•	 Welke uitwerking heeft je besefdat de Heiland 
iedereen van zijn levende water wil laten nemen 
op jouw gevoelens jegens Hem?
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