
De sabbat
SEMINARIELESBOEK NIEUWE TESTAMENT

Bestudeer de volgende bronnen en kom meer te weten over de sabbat en de beloofde zegeningen als we er 
gepast mee omgaan. 

• Jesaja 58:13–14 

• Leer en Verbonden 59:9–10 

President Russell M. Nelson heeft het volgende gezegd over God op de sabbat onze liefde tonen: 

In mijn veel jongere jaren bestudeerde ik het werk van anderen die lijsten hadden gemaakt van dingen om wel of 
niet op de sabbat te doen. Pas veel later leerde ik uit de Schriften dat mijn gedrag en houding op de sabbat een 
teken waren, iets tussen mij en mijn hemelse Vader. [Zie Exodus 31:13; Ezechiël 20:12, 20.] Toen ik dat eenmaal 
begreep, hoefde ik niet meer bij te houden wat ik wel of niet mocht doen. Als ik moest besluiten of een bezigheid 
gepast was voor de sabbat, vroeg ik mezelf gewoon af: ‘Wat voor teken wil ik God geven?’ Die vraag maakte mijn 
keuzen voor de sabbat volkomen duidelijk. (Zie ‘De sabbat is een verlustiging’, Liahona, mei 2015, 130.)
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