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Knoeien met eieren

S
asha draaide een rondje in haar felroze rokje. Het 

was haar favoriete kledingstuk om naar de kerk te 

dragen. En nu was het tijd voor haar favoriete gedeelte 

van de kerk. Het jeugdwerk!

Sasha’s leerkracht hielp de kinderen om de geloofs-

artikelen uit hun hoofd te leren. Vandaag leerden ze het 

dertiende geloofsartikel. Dat was erg lang! Maar zuster 

Banda zei: ‘Ik weet zeker dat jullie het eerste gedeelte 

uit je hoofd kunnen leren. “Wij geloven eerlijk te moeten 

zijn.” Zeg het maar na!’

‘Wij geloven eerlijk te moeten zijn’, zei Sasha met de 

andere kinderen.

Later die week waren Sasha en haar broertje, 

Alfred, in de keuken aan het spelen. ‘Ik verveel me’, 

zei Alfred.

‘Ik ook.’ Toen zag Sasha wat eieren op tafel lig-

gen. Die leken wel leuk om mee te spelen. ‘Hé, ik 

heb een idee. Laten we een spelletje doen!’

Sasha pakte een ei. ‘Jij gaat aan de andere kant van de 

tafel staan’, zei ze tegen Alfred. Toen rolde ze het ei naar 

hem toe. Sasha en Alfred lachten. Het ei was zo wiebelig!

‘Jouw beurt!’ zei Sasha.

Alfred rolde het ei naar haar 

terug. Maar dit keer rolde het ei niet 

recht. Het rolde in een boogje en 

viel van de tafel. Pats! Het ei spatte 

op de grond uiteen tot een plakkerige 

knoeiboel.

Alfred keek Sasha met grote ogen 

aan. Toen barstten ze in lachen uit. 

‘Laten we het nog eens doen!’ zei hij.

Sasha pakte nog een ei. ‘Pak het 

voordat het van de tafel rolt!’ zei ze. Ze 

rolde het ei harder dan de vorige keer. Alf-

red greep ernaast. Pats!
Alfred pakte nog twee eieren. Hij rolde ze 

sneller. Sasha kon ze niet op tijd tegenhou-

den. Pats! Pats! Sasha en Alfred giechelden 

nog meer.

Toen hoorde Sasha dat mama eraan 

kwam. O nee! Nu zouden ze betrapt worden!

Sasha wilde niet dat mama boos werd. 

Misschien konden ze een verhaal verzinnen. 

Ze kon tegen mama zeggen dat zij het niet 

hadden gedaan.

Maar toen herinnerde Sasha zich het 

dertiende geloofsartikel. ‘Wij geloven eerlijk 

te moeten zijn.’

‘Wat is hier gebeurd?’ vroeg mama. Ze 

staarde naar de vieze vloer. ‘Wie heeft de 

eieren gebroken?’

Sasha haalde diep adem. ‘Het spijt me, 

mama. Alfred en ik hebben het gedaan. 

Het leek ons leuk om met de eieren te 

spelen. Maar dat was geen goed idee. Ik 
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Er rolde nog een ei van de tafel. Pats!

zal helpen om het op te 

ruimen.’

‘Ik ook’, zei Alfred.

Mama gaf Sasha en 

Alfred een knuffel. 

‘Bedankt dat jullie de 

waarheid hebben verteld.’

Sasha glimlachte. Toen 

keek ze naar Alfred. ‘Mis-

schien kunnen we een 

nieuw spel bedenken – 

over opruimen!’ ●

Dit verhaal vond plaats in Zambia.

Wat deed Sasha toen mama naar de 
eieren vroeg?


