
Leringen over steun aan leiders
Onderdeel 1

President Henry B. Eyring van het Eerste Presidium heeft gezegd:

U vindt misschien dat uw kerkleider zwak en menselijk of sterk en geïnspireerd is. Maar 
iedere leider heeft in feite een variatie aan die eigenschappen en meer. We kunnen de 
dienstknechten van de Heer die ons leiden, helpen door ze te zien zoals de Heer ze zag 
toen Hij ze riep.

De Heer ziet zijn dienstknechten precies zoals ze zijn. Hij ziet hun potentieel en toekomst. 
En Hij weet dat hun inborst kan veranderen. Hij weet ook dat hun contacten met de 

mensen die ze leiden hen kunnen veranderen. […]

Als u gelooft dat de Heer zijn kerk door openbaring aan zijn onvolmaakte dienstknechten leidt, zal de 
Heer de vensters van de hemel voor hen en voor u openen. (Henry B. Eyring, ‘De Heer leidt zijn kerk’, 
Liahona, november 2017, 83–84.)

Onderdeel 2

Broeder Stephen W. Owen, voormalig algemeen jongemannenpresident, heeft gezegd:

Er zullen momenten in je leven zijn dat je gevraagd wordt de leiding te nemen. Op andere 
tijdstippen wordt er van je verwacht dat je volgt. Maar mijn boodschap vandaag aan jullie is 
dat je, ongeacht je roeping, altijd een leider bent en dat je altijd een volgeling bent. Leiden 
is een uiting van je discipelschap – het betekent gewoon anderen helpen tot Christus te 
komen. Dat is wat ware discipelen doen. Als je ernaar streeft een volgeling van Christus te 
zijn, kun je anderen helpen Hem te volgen en kun je een leider zijn.

Je vermogen om te leiden komt niet vanwege een vlotte persoonlijkheid, motiverende vaardigheden of 
zelfs een talent om in het openbaar te spreken. Het komt vanwege je toewijding om Jezus Christus te 
volgen. (Stephen W. Owen, ‘De beste leiders zijn de beste volgelingen’, Liahona, mei 2016, 75.)

Onderdeel 3

Lees de volgende verzen:

Leer en Verbonden 107:22 (Ga na hoe we volgens dit vers het Eerste Presidium kunnen steunen. Bedenk hoe we 
zo ook mensen in andere roepingen kunnen steunen.)

Exodus 17:9–12 (Ga na hoe Mozes werd gesteund toen Israël tegen de Amalekieten streed.)




