
De Heiland wil dat ik anderen over het evangelie vertel  
(Mattheüs naar Joseph Smith 1:31).

Kinderen over de hele wereld kunnen het evangelie delen door liefde en 

vriendelijkheid te tonen,  iemand uit te nodigen om naar de kerk te komen, 

anderen te dienen, en  een Boek van Mormon weg te geven. Kleur de harten om het 

pad aan te geven voor het meisje dat met haar vriendin over het evangelie praat.
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