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n maart kocht De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen 

der Laatste Dagen de Kirtlandtempel. Die tempel heeft een 

belangrijke rol in de herstelling van het evangelie van Jezus 

Christus gespeeld.

Op 3 april 1836 verscheen Jezus Christus in de Kirtlandtempel 

aan Joseph Smith en Oliver Cowdery. De Heiland aanvaardde 

de tempel als zijn huis. En Hij beloofde: ‘In dit huis zal Ik Mij 

in genade aan mijn volk bekendmaken’ (Leer en Verbonden 

110:7). Deze belofte geldt voor elke tempel.

In de tempel kun je antwoord op je gebeden krijgen. Je kunt 

er ook geloof, kracht, troost, kennis en macht krijgen. Als je tijd 

in de tempel doorbrengt, ga je celestiaal denken, en inzien wie je 

echt bent en wie je kunt worden. Je zult beter begrijpen hoe je in 

Gods geweldige plan past. Dat beloof ik je. ●

C O N F E R E N T I E B O O D S C H A P  V A N  D E  P R O F E E T

TEMPELMACHT

zich 
bekendmaken:

 laten weten  
wie je bent

President  
Russell M. Nelson

‘DE TEMPEL IS
 DE POORT 

TOT DE 
GROOTSTE 

ZEGENINGEN 
DIE GOD VOOR 

IEDER VAN 
ONS IN PETTO 

HEEFT.’
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Kirtlandtempel

Naar ‘Verheug u in de gave van priesterschapssleutels’,  
Liahona, mei 2024, 119–121.

WAT IS DE 
KIRTLANDTEMPEL?
De Kirtlandtempel is in 1836 
in Kirtland in de Amerikaanse 
staat Ohio gebouwd. De 
Kirtlandtempel was de eerste 
tempel van de herstelde kerk.

Later moesten de leden 
van de kerk de tempel 
achterlaten om naar 
het westen te trekken. 
Een andere kerk heeft 
jarenlang voor het 
gebouw gezorgd. De Kerk 
van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste 
Dagen heeft de tempel 
nu gekocht.

KNIPPEN MAAR
Knip de Kirtlandtempel 
uit. Vouw dan langs de 
stippellijnen en plak de 
zijkanten en het dak aan 
elkaar.

Kirtland (Ohio)


