
6 V r i e n d

Verbonds-
beloften

President Oaks legde uit dat een verbond 
een belofte is om iets te doen. Dokters en 
brandweerlieden beloven bijvoorbeeld om 
mensen te dienen. Als we een verbond met 
onze hemelse Vader sluiten, zoals bij onze doop, 
beloven we Hem te dienen en zijn geboden te 
onderhouden. Hij zegent ons als we onze beloften 
nakomen.

Hieruit leer ik:

Conferentienotities

Blijf 
roeien

Ouderling Renlund vertelde over een kajaktocht 

waarbij hij ver voor zijn gezin uit roeide. Toen hij 

stopte, sloeg een golfje tegen zijn kajak, waardoor 

die omsloeg. De gids zei dat ouderling Renlund 

moest blijven peddelen, zodat hij vooruit zou 

gaan en niet zou omslaan. Als we naar de Heiland 

toe blijven ‘roeien’, blijven we veilig.

Hieruit leer ik:

Een getuigenis 
krijgen

President Pace vertelde dat toen hij 11 jaar 

was, zijn mama vroeg of hij voor zichzelf wist 

dat het evangelie waar is. Hij besloot het Boek 

van Mormon te lezen en erom te bidden. 

Daardoor voelde hij de troost en vrede van de 

Heilige Geest. Zo kreeg hij zelf een getuigenis.

Hieruit leer ik:

Vijf 
stenen

Zuster Spannaus vertelde het verhaal van 
David en Goliath. David had vijf stenen klaar 
voor zijn gevecht met Goliath. Ook wij hebben vijf 
stenen om ons met onze problemen te helpen. 
Die stenen zijn: liefde voor God, geloof in Jezus 
Christus, weten dat je een kind van God bent, 
dagelijkse bekering en toegang tot Gods macht.

Hieruit leer ik:
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