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De Vriend 

delen
Lucy Stevenson Ewell
(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)
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Dit verhaal speelde zich af in Kenia.

Hallo!
Hallo!

Ik ben blij als ik in de Vriend lees. 
Misschien wordt zij er ook blij van.

Alsjeblieft! Dit is een tijdschrift 
over Jezus Christus.

Leuk. En ik heb de Vriend gekregen!

Hoe was het jeugdwerk?

Bedankt voor dit 
verhaal, Sasha O.

‘Deel het evangelie met anderen. Wees [je]zelf en houd het licht omhoog.’

Ouderling Marcus B. Nash van de zeventig, ‘Houd uw licht omhoog’, Liahona, november 2021, 72.

Dat is geweldig! Zullen 
we naar huis gaan?

Ja!

Dank je!

Bedankt. Ik wil gewoon dat zij net zo blij 
is als ik wanneer ik over Jezus leer!

Dat was lief van je.

Hoe kun jij het 
evangelie met 

andere mensen 
delen?


