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Met vreugde 

V A N  V R I E N D  T O T  V R I E N D

Ouderling  
Clark G. Gilbert

van de Zeventig
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I
k vond dat ik vroeger niet zo goed kon 

leren. Al mijn broers en zussen waren 

heel slim. Ze haalden goede cijfers. Ze 

volgden de moeilijkste vakken. Ik bleef 

me voor de moeilijkste vakken inschrij-

ven, maar werd altijd afgewezen. Ik was 

niet zo goed in rekenen. Daardoor dacht 

ik dat ik niet slim was. En ik dacht niet dat 

dat kon veranderen.

Maar toen kreeg ik plots een leerkracht 

die me het zelfvertrouwen gaf dat ik 

nodig had. Mijn leerkracht zag meer in 

mij dan ik zelf zag. Ze zei: ‘Clark, je kunt 

een goede leerling zijn. Je moet alleen in 

jezelf geloven.’

Dus bleef ik mijn best doen. Ik stu-

deerde harder. Ik pro-

beerde ook beter 

georganiseerd te 

zijn. Ik leerde mijn 

huiswerk niet te 

Leerpret
Zoek de volgende patronen in het rooster. 

Wat is je lievelingsvak op school?

‘Put woorden van wijsheid uit de beste boeken; zoek kennis,  
ja, door studie en ook door geloof’ (Leer en Verbonden 109:7).

leren
vergeten. Door minder tijd voor de tv 

door te brengen, kon ik me beter op mijn 

huiswerk concentreren. Al gauw werd 

ik een betere leerling. En ik kreeg meer 

zelfvertrouwen.

Toen ik op zending ging, besefte ik dat 

ik niet alleen hoefde te leren. Ik vroeg 

mijn hemelse Vader om hulp. En ik luis-

terde naar de Heilige Geest. Door hard 

te werken, kon ik mensen onderwijzen 

en helpen. Toen ik na mijn zending thuis-

kwam, ging ik naar de universiteit. Ik bad 

elke les om Gods hulp. Ik werd een betere 

leerling en begon zelfs van rekenen te 

houden!

Ik dacht dat slim zijn betekende dat 

je veel wist en dat school makkelijk was. 

Maar dat is niet waar. Als je bereid bent 

om de Heer bij je studie te betrekken en 

hard te werken om beter te worden, ben 

je slim!

Als je het momenteel moeilijk hebt, 

weet dan dat je een kind van God bent. 

Je kunt ongelofelijk veel bereiken. Je kunt 

moeilijke dingen doen. Blijf gewoon oefe-

nen. Vraag je hemelse Vader om hulp. Hij 

wil dat je slaagt. Je kunt het! ●

Uit een interview door Olivia Kitterman en Noelle 
Lambert Barrus.


