
Hedendaagse leringen die verband 
houden met het vrijheidsvaandel
‘Ter gedachtenis aan onze God’

Ouderling Neil L. Andersen van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:

Er zijn veel mensen die heel weinig van Jezus Christus afweten. En in sommige delen van de 
wereld waar zijn naam eeuwenlang is verkondigd, neemt het geloof in Jezus Christus af. […]

Nu de wereld minder over Jezus Christus spreekt, laten wij dan meer over Hem spreken. 
Wanneer wij kleur bekennen als zijn discipelen, zullen velen om ons heen bereid zijn te 
luisteren. (Neil L. Andersen, ‘Wij spreken over Christus’, Liahona, november 2020, 88, 90.)

‘Ter gedachtenis aan […] onze godsdienst’

President Dallin H. Oaks van het Eerste Presidium heeft gezegd:

Als we om welke reden dan ook geen waarde meer aan onze kerken toekennen, brengen 
we ons geestelijk leven in gevaar. En als grote aantallen mensen God de rug toekeren, 
beperkt dat Gods zegen op onze landen.

De kerkgang en het kerkleven maken betere mensen van ons, zodat we meer voor 
anderen kunnen betekenen. In de kerk leren we hoe we godsdienstige beginselen 
kunnen toepassen. We leren van elkaar. […]

Ik bid dat we allemaal standvastig zullen zijn in deze kerkbeleving, want ze brengt ons het eeuwige leven, 
de grootste van alle gaven van God, dichterbij. (Dallin H. Oaks, ‘De noodzaak van een kerk’, Liahona, 
november 2021, 24, 26.)

‘Ter gedachtenis aan onze […] vrijheid’

Ouderling Ronald A. Rasband van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:

Wat is godsdienstvrijheid?

Het is de vrijheid om te aanbidden in alle vormen: vrijheid van vergadering, vrijheid van 
meningsuiting, vrijheid om naar persoonlijke overtuigingen te handelen, en de vrijheid 
van anderen om hetzelfde te doen. Dankzij godsdienstvrijheid kunnen wij allemaal zelf 
beslissen wat wij geloven, hoe we willen leven en handelen naar ons geloof, en wat God 
van ons verwacht. […]

Ik moedig u aan om de zaak van godsdienstvrijheid te verdedigen. Het is een uiting van het door God 
gegeven beginsel van keuzevrijheid.

Godsdienstvrijheid brengt tegenstrijdige filosofieën in evenwicht. Het goede van godsdienst, zijn bereik 
en de dagelijkse liefdedaden die door godsdienst worden geïnspireerd, zullen alleen verveelvoudigen als 
wij de vrijheid beschermen om kernovertuigingen te uiten en ernaar te handelen. (Ronald A. Rasband, ‘De 
wereld genezen’, Liahona, mei 2022, 91, 93.)
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‘Ter gedachtenis aan […] onze vrede’

Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:

De Genezer van elke wond, Hij die elke misstand rechtzet, vraagt ons om samen met Hem 
vrede te stichten in een wereld die deze vrede op geen enkele andere manier zal vinden. […]

[Ik] vraag u om een vredestichter te zijn: vrede lief te hebben, vrede na te streven, vrede te 
scheppen en vrede te koesteren. Ik smeek u dat in de naam van de Vredevorst. ( Jeffrey R. 
Holland, ‘Een bediening van verzoening’, Liahona, november 2018, 79.)

‘Ter gedachtenis aan […] onze [gezinnen]’

Zuster Bonnie L. Oscarson, voormalig algemeen jongevrouwenpresidente, heeft gezegd:

Iedere vrouw, ongeacht haar huwelijkse staat of aantal kinderen, kan een verdedigster zijn 
van het plan van de Heer zoals dat in de proclamatie over het gezin beschreven is. Als dat 
het plan van de Heer is, dan zou het ook ons plan moeten zijn! […]

Laten we bijdragen aan de opbouw van Gods koninkrijk door moedig pal te staan en het 
huwelijk, het ouderschap en het gezin te verdedigen. Het is belangrijk voor de Heer dat we 
moedige, standvastige, onwrikbare strijdsters zijn, die zijn plan verdedigen en de komende 

generaties over zijn waarheden leren. (Bonnie L. Oscarson, ‘Verdedigsters van de proclamatie over het 
gezin’, Liahona, mei 2015, 15, 17.)
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