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Hij houdt van mij

Ik heb zware gezondheidsproble-

men. Ik kan niet op een normale 

manier naar het toilet gaan; zo 

ben ik geboren. Ik heb drie grote en enkele kleine 

operaties gehad.

Soms vraag ik me af waarom ik zo ben, maar als 

ik over God en zijn heilsplan nadenk, besef ik dat Hij 

net zo veel van mij houdt als van alle andere men-

sen. Ik vind het geweldig om een getuigenis van het 

evangelie te hebben, en ik weet dat ik op de Heer kan 

vertrouwen.

Ik hou heel veel van mijn lichaam. Ik weet dat ik 

echt een gave van licht ben (dat betekent mijn naam). 

Hoewel ik het moeilijk heb, weet ik dat ik God altijd 

om hulp kan vragen. ●

Daryn B. (9), Utah (VS)


