Het belang van een opleiding

De volgende Schriftteksten en citaten van kerkleiders geven je meer inzicht in de verwachtingen en verlangens van
de Heer om onderwijs te volgen. Let bij je studie op waarheden over het belang van onderwijs en een opleiding.

Te bestuderen Schriftteksten:
Leer en Verbonden 88:77-80, 118; 130:18-19

Leringen van kerkleiders:
President Russell M. Nelson heeft gezegd:

Het is aan jou om een opleiding te volgen. Er is niemand anders die dat voor jou kan

doen. Ontwikkel een sterk verlangen naar kennis, waar je ook bent. Voor ons als heiligen
der laatste dagen is het volgen van een opleiding niet enkel een voorrecht, maar ook een
religieuze verantwoordelijkheid. ‘De heerlijkneid van God is intelligentie’ (Leer en Verbonden
93:36). We nemen onze opleiding mee naar de eeuwigheid. [...]

Die langetermijnvisie zal je helpen om de juiste keuzes betreffende onderwijs te maken.

Broeders en zusters, wees niet bang om je doelen en zelfs je dromen na te streven! Er is geen kortere
weg naar uitmuntendheid en bekwaamheid. Een opleiding is het verschil tussen anderen willen helpen en
anderen kunnen helpen. (Russell M. Nelson, ‘Welke keuzes gaan jullie maken?', Liahona, januari 2015, 32.)

Ouderling David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:

U en ik zijn hier op aarde om ons op de eeuwigheid voor te bereiden, om te leren hoe we
leren, om dingen te leren die stoffelijk van belang en eeuwig essentieel zijn, en om anderen
te helpen wijsheid en waarheid op te doen (zie Leer en Verbonden 97:1). Als we weten

wie we zijn, waar we vandaan komen en waarom we op aarde zijn, hebben we de grote
verantwoordelijkheid om te leren hoe we moeten leren en liefhebben. (David A. Bednar,
‘Learning to Love Learning, £nsign, februari 2010, 27.)

Presidente Camille N. Johnson, algemeen ZHV-presidente, heeft gezegd:

We moeten zoveel mogelijk opleidingen en cursussen volgen, zodat we voorbereid zijn.
Voorbereid om in de wereld en de kerk te dienen. Voorbereid om een verstandige raadgever
en collega van onze huwelijkspartner te zijn. Voorbereid om een doeltreffende leerkracht

te zijn voor onze kinderen en voor jongeren in onze invioedssfeer. Hoe meer we leren, hoe
meer invloed we ten goede kunnen uitoefenen.’ (Camille N. Johnson, ‘Seek Learning by Study
and by Faith’ [devotional aan BYU-Pathway Worldwide, 19 oktober 2021], byupathway.org.)

Uit Voor de kracht van de jeugd: een leidraad voor het maken van keuzes:

Onze hemelse Vader wil dat zijn dochters en zoons blijven leren. Je hebt zowel stoffelijke als geestelijke
redenen om kennis te vergaren en te koesteren. Een goedbetaalde baan is niet het enige doel van een
opleiding. Een opleiding maakt deel uit van je eeuwige doel om zoals je hemelse Vader te worden. [...]

Zoek naar gelegenheden om je verstand en je vaardigheden te ontwikkelen. Dat kan door een (beroeps)
opleiding te volgen, maar ook door kennis uit betrouwbare bronnen op te doen. Betrek de Heer bij je
inspanningen en Hij zal je leiden. Je leert over de Heiland door over de wereld om je heen te leren, want
Hij heeft de wereld geschapen. Bestudeer zijn leven en leringen. Laat seminarie, instituut en persoonlijke
evangeliestudie een onderdeel van je levenslange leerproces uitmaken. (Voor de kracht van de jeugd: een
leidraad voor het maken van keuzes [2022], 31.)
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