
1110 V r i e n d J a n u a r i  2 0 2 4

Wat hielp Sami om in de 
Schriften te lezen?

Sami’s Schriften
Carolina Maldonado
(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)
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Sami wilde 
ook lezen.

Dit verhaal speelde zich af in Bolivia.

P
api klapte aan het eind van de 

thuisavond in zijn handen. ‘Ik heb een 

idee voor een gezinsdoel’, zei hij. ‘Laten we 

elke dag samen in het Boek van Mormon 

lezen.’

Sami’s oudere broers, Andrés en Juan, 

straalden van oor tot oor.

‘Oké!’ zei Andrés.

Sami was ook blij. Maar toen besefte hij 

iets. Hij stak zijn hand op. ‘Ik kan nog niet 

lezen. Hoe kan ik helpen?’

Juan haalde zijn schouders op. ‘Je kunt 

gewoon luisteren.’

Sami’s broers konden al wel lezen. Maar 

Sami was nog maar 5. Hij had nog niet leren 

lezen.

‘Maar ik wil ook helpen!’ zei Sami 

beteuterd.

Mamá gaf Sami een knuffel. ‘En dat gaat 

ook gebeuren’, zei ze. ‘Er is altijd een weg 

om te doen wat God ons heeft geboden.’

De volgende avond kwam het gezin bij 

elkaar om in het Boek van Mormon te lezen. 

Ze brachten allemaal hun eigen Schriften 

mee, behalve Sami. Mamá gaf hem een 

platenboek met verhalen uit het Boek van 

Mormon.

‘Je kunt nog geen woorden lezen. Maar 

je kunt wel plaatjes lezen’, zei ze met een 

glimlach.

Sami hield het boek stevig vast. Nu kon hij 

ook met hen lezen!

Ze lazen om de beurt voor. Sami keek 

naar de plaatjes van het verhaal. Toen hij 

aan de beurt was, vertelde hij wat hij op de 

plaatjes zag. Over elk plaatje vertelde hij 

zoveel mogelijk.

Na verloop van tijd wilde Sami steeds 

meer lezen. Mamá leerde hem hoe elke let-

ter klonk. Toen deed ze hem voor hoe hij 

woorden moest uitspreken. Maanden later 

had Sami het platenboek niet vaak meer 

nodig. In plaats daarvan las hij het laatste 

woord voor van elk vers dat de anderen 

voorlazen. Mamá las eerst het woord en 

Sami zei het na.

Eerst lazen ze langzaam. Het duurde lang 

om een hoofdstuk uit te lezen. Andrés en 

Juan kreunden als Sami aan de beurt was. 

Maar ze bleven als gezin lezen.

Sami las stukje bij beetje meer voor. Hij 

las één woord uit een vers voor, vervolgens 

twee woorden, dan drie. Toen begon hij een 

heel vers voor te lezen!

Toen ze bijna hun doel hadden bereikt, 

kon Sami een paar verzen alleen voorlezen. 

Hij las al een stuk beter. Hij was van het 

Boek van Mormon gaan houden.

Uiteindelijk las het gezin het Boek van 

Mormon uit. Het had twee jaar geduurd! 

Sami was nu 7 jaar en hij kon al heel goed 

lezen.

‘Gefeliciteerd!’ zei papi. ‘We hebben het 

gehaald!’

Ze juichten allemaal, ook Sami. Hij had ze 

geholpen om samen het Boek van Mormon 

uit te lezen!

Juan gaf Sami een dikke knuffel. ‘Wat is je 

doel voor de komende twee jaar?’

Sami glimlachte. Hij ging staan en zei: 

‘Ik ga het Boek van Mormon nog een keer 

lezen!’ ●


