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Alelie Coronel- Camitan
(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)

Dit verhaal speelde zich af in Finland.

J
onas en zijn broers renden lachend de woonkamer in. Het 

was tijd voor de thuisavond. Hij kon het heerlijke gebraden 

lam van hun paasmaal nog ruiken. En hij kon ook het zoete 

‘pasha’ nog proeven, hun traditionele paastoetje.

Toen ze allemaal rustig waren gaan zitten, stond Jonas’ 

grote broer Tristan op.

‘Vrolijk Pasen!’ zei Tristan. Hij begon hun thuisavond met 

een lied en een gebed. Toen was het tijd voor hun speci-

ale muziekprogramma. Iedereen had een liedje over Jezus 

Christus voorbereid.

Tristan tokkelde zorgvuldig op zijn gitaar. En zijn broer 

Einar speelde piano. Zijn vingers gleden over de toetsen. 

Mama, papa en Jonas’ andere broers speelden ook liedjes. 

Jonas luisterde graag naar de muziek van de anderen.

Toen was Jonas aan de beurt. Hij haalde diep adem en 

begon te zingen.

‘Wanneer ik moet kiezen voor goed of voor slecht, in 

gedachte hoor ik dan de Heilige Geest, die zegt: “Houd van 

elkaar zoals Jezus van jou.”’*

Toen Jonas zong, liep zijn hart van liefde over. Hij kreeg 

tranen van geluk in zijn ogen. Het voelde alsof de Heilige 

Geest Jonas vertelde dat onze hemelse Vader en Jezus van 

hem hielden.

‘Dank jullie wel dat jullie je talenten met ons hebben 

gedeeld’, zei papa. Hij liet ze een plaat zien. Daarop stond 

Jezus Christus die bij een boom knielde en bad. ‘Wie weet 

wat er op deze plaat gebeurt?’

Jonas stak zijn hand op. ‘Jezus bidt in Gethsémané.’

Papa knikte. ‘Ja. Hij voelde daar al ons verdriet en al 

onze pijn.’

‘Voordat Hij stierf, ging hij naar de hof van Gethsémané’, 

zei mama. ‘Na zijn dood kwam Hij weer tot leven. Dat maakt 

allemaal deel uit van zijn verzoening. Jezus heeft al 

die dingen gedaan, omdat Hij van ons houdt.’

Mama zette een video over de eerste Pasen aan. 

Na de video was iedereen even stil. Jonas voelde de 

liefde van zijn hemelse Vader en Jezus Christus weer.

‘Gaan we nu een activiteit doen?’ vroeg Jonas.

Mama stond op en ging naar de kast. ‘Zeker! Jonas, 

kun je me even helpen?’

Jonas en mama pakten lijm, een schaar en een 

stapel kerktijdschriften. Ze spreidden ze op de grond 

uit. Toen gaf mama iedereen hun speciale paasdag-

boek. ‘Laten we in ons paasdagboek een collage met 

plaatjes van Jezus maken.’

Jonas zat op de grond en deed zijn notitieboek open.

Papa pakte een pen om in zijn dagboek te schrij-

ven. ‘Naast je collage kun je opschrijven wat je gaat 

doen om onze hemelse Vader en Jezus te volgen, 

zodat je meer zoals Zij kunt worden.’

Pasha is een soort pudding. Eten jullie met Pasen telkens 
hetzelfde toetje?

Jonas bladerde door een van de tijdschriften. Hij 

vond een afbeelding van een glimlachende Jezus 

Christus.

Jonas knipte de afbeelding uit en plakte die in het 

midden van zijn dagboekpagina. Hij dacht na over 

de liefde die hij die dag van de Heiland had gevoeld. 

Toen schreef hij: ‘Ik ga mijn hemelse Vader en Jezus 

volgen door naar papa en mama te luisteren en mijn 

karweitjes te doen. Ik ga ook liever voor mijn broers 

zijn.’ Hij liet het aan mama zien. Mama las wat hij had 

opgeschreven en glimlachte.

Jonas zou zich deze Pasen nog lang herinneren. 

Hij voelde de liefde van Jezus Christus als hij zong 

en meer over Hem te weten kwam. En hij voelde de 

liefde van Jezus als hij probeerde meer op Hem te 

lijken.

Zijn hemelse Vader en Jezus Christus hielden echt 

van Jonas. En Jonas hield ook van Hen. ●

Een Pa
sen om nooit te vergeten

*‘Ik wil graag als Jezus worden’ (Kinderliedjes, p. 40)


