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Vergeven en vergeten
Mikaela Wilkins
(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)
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Dit verhaal speelde zich af in Madagaskar.

Ik ben zo boos 
op haar!

Maar Jezus zegt 
dat we elkaar 

moeten vergeven.

Jezus wil niet dat 
we ruziemaken.

Alles in orde?

Sorry dat ik  
je potlood heb 

afgepakt.

Het geeft niet. 
Ik vergeef je.

Hé!
Ik wil dat!

Bedankt voor dit 
verhaal, Aryah R.

‘De verzoening van de Heiland is niet alleen voor wie zich  

moeten bekeren, maar ook voor wie anderen moeten vergeven.’

Zie ouderling Kevin R. Duncan van de Zeventig, ‘De genezende zalf van vergeving’, Liahona, mei 2016, 35.


