
32 V o o r  d e  k r a c h t  v a n  d e  j e u g d

IL
LU

ST
RA

TI
ES

, B
RY

AN
 B

EA
CH

Naar een toespraak gehouden in de algemene  
oktoberconferentie 2022.

DE WERELD OVERWINNEN  
en rust vinden

JEZUS CHRISTUS 
heeft deze gevallen 
wereld overwonnen  

en Hij heeft voor ieder van ons de verzoening tot 

stand gebracht. Daarom kun ook jij deze diepzondige, 

egocentrische en vaak uitputtende wereld overwinnen.

• Het betekent dat we de verleiding 

weerstaan om wereldse zaken 

boven die van de Heer te stellen.

• Het betekent dat we meer op de 

leer van Christus vertrouwen dan 

op de filosofieën van mensen.

• Het betekent dat we behagen in de 

waarheid scheppen, bedrog afwij-

zen en ‘ootmoedige volgelingen 

van Christus’ worden.

• Het betekent dat we ons ont-

houden van alles wat de Geest 

wegjaagt, en dat we zelfs onze 

meest gekoesterde zonden willen 

‘afleggen’.

• Het betekent dat je God en zijn 

geliefde Zoon meer liefhebt dan je 

iemand of iets anders liefhebt.

DE HEILAND TILT ONS boven de invloed van 

deze gevallen wereld uit. Dat doet Hij door 

ons met meer naastenliefde, ootmoed, 

ruimhartigheid, goedheid, zelfdiscipline, 

vrede en rust te zegenen.

JEZUS CHRISTUS HEEFT DEZE WERELD 

OVERWONNEN. DAT KUN JIJ OOK.

WOORDEN OM TER HARTE TE NEMEN

Blijf op het 
verbondspad.

Bekeer je elke 
dag en hou je 

aan je verbonden 
die je met macht 

begiftigen.

Stel je op de 
influisteringen 
van de Geest 

in en volg  
ze op.

HOE DOE JE DAT DAN, DE WERELD 
OVERWINNEN?

WAT BETEKENT HET OM DE WERELD  
TE OVERWINNEN?

President Russell M. Nelson
President van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen

Als je je oprecht bekeert en zijn 

hulp inroept, kun je boven deze 

hachelijke wereld uitstijgen en ware 

rust vinden.


