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De begiftiging
Lees de volgende informatie op temples .ChurchofJesusChrist .org en zoek naar antwoorden op de volgende vraag:

• Hoe zegent de Heer mij als ik mijn begiftiging ontvang?

Als je lid van de kerk wordt, ontvang je twee verordeningen – de doop en de bevestiging. De tempelbegiftiging 
wordt ook in twee delen ontvangen.

In het eerste deel ontvangen we apart en individueel de zogenoemde voorverordeningen. Deze verordeningen 
bestaan uit bijzondere zegeningen met betrekking tot ons goddelijke erfgoed en potentieel. Als onderdeel van 
deze verordeningen ontvangen we ook het recht om het heilige garment te dragen.

In het tweede deel ontvangen we de rest van de begiftiging in groepsverband in een instructiezaal. We krijgen 
gebeurtenissen te zien die deel van het heilsplan uitmaken. Denk aan de schepping, de val van Adam en Eva, de 
verzoening van Jezus Christus, de afval en de herstelling. We leren ook hoe alle mensen in de tegenwoordigheid 
van de Heer kunnen terugkeren. Een deel van de begiftiging wordt in een video gepresenteerd, het overige door 
tempelofficianten.

Tijdens de begiftigingsverordening worden we uitgenodigd om bepaalde verbonden met de Heer te sluiten. Het 
gaat om de volgende verbonden:

• De wet van gehoorzaamheid, die inhoudt dat we ernaar streven om Gods geboden te onderhouden

•	 De	wet	van	offerande,	die	inhoudt	dat	we	er	alles	aan	doen	om	het	werk	van	de	Heer	te	steunen	en	ons	met	een	
gebroken hart en een verslagen geest bekeren

• De wet van het evangelie, ofwel de hogere wet waarin Jezus onderwees toen Hij op aarde was

• De wet van kuisheid, die inhoudt dat we alleen seksuele omgang hebben met de persoon met wie we wettig en 
volgens Gods wet zijn gehuwd

• De wet van toewijding, die inhoudt dat we onze tijd, talenten en alles waarmee de Heer ons heeft gezegend, 
toewijden aan de opbouw van de Kerk van Jezus Christus op aarde

Als we onze verbonden nakomen, komen we dichter tot de Heiland en bouwen we een sterkere relatie met Hem 
op. God belooft dat wie in dit leven hun verbonden nakomen worden gezegend en in de gelegenheid zullen zijn 
om naar Hem terug te keren en eeuwig bij Hem te wonen.

Aan het eind van de begiftiging keren de deelnemers symbolisch terug in de tegenwoordigheid van de Heer 
wanneer zij de celestiale zaal betreden. Daar kunnen de aanwezigen nadenken, bidden, in de Schriften lezen en 
zachtjes met familie en vrienden van gedachten wisselen. Het is een vredige plek waar we troost en goddelijke 
leiding kunnen ontvangen. (Zie ‘About the Temple Endowment’, temples.ChurchofJesusChrist.org.)
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