
3736 V r i e n d J u l i  2 0 2 3

BENJAMIN
heeft het 

over familie-

geschiedenis

Benjamin komt uit Buenos 

Aires (Argentinië).  

We hebben hem wat vragen 

over familiegeschiedenis 

gesteld.
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Ik begon met mijn vader 

familiegeschiedenis te 

doen. We deden het elke 

zondag samen. Mijn 

vader leerde me hoe 

FamilySearch werkt. Ik 

moest blijven oefenen. 

Nu doe ik familiegeschie-

denis met mijn vader of mijn nichtje 

Jasmina.

Ik vind graag nieuwe mensen 

om aan mijn stamboom toe 

te voegen. Eerst zoek ik 

oude documenten. Daarna 

zoek ik de namen van mijn 

voorouders op. Ik zoek hun 

geboortedatum en -plaats op. 

Ik kijk ook in welke andere 

plaatsen ze hebben gewoond.

Ik ben erachter gekomen 

dat ik voorouders uit Italië 

en Duitsland heb. Een van 

mijn Italiaanse voorouders 

heeft dezelfde naam als 

mijn broertje! Mijn broer 

heet ‘Santiago’. Dat is ‘Gia-

como’ in het Italiaans. Ik 

kwam er ook achter dat onze achter-

naam vroeger anders werd gespeld.

Ik help mijn oma 

met FamilySearch. 

Ik heb haar geleerd 

om herinneringen 

toe te voegen. Ik heb 

haar ook geholpen 

om mensen aan 

haar stamboom 

toe te voegen. Zij heeft familie

leden met heel veel namen! 

Het duurde heel lang om ze er 

allemaal in te zetten. Maar 

ik was erg blij om haar met 

FamilySearch te helpen, net 

zoals mijn vader mij hielp.

Ik wil video’s voor mijn 

vrienden en familie 

maken, om ze te leren 

FamilySearch te gebrui-

ken. Toen ik begon, 

moest ik veel leren. Ik wil 

het aan andere mensen 

leren zodat zij het ook 

kunnen doen.

Hoe ben je met 
familie- 

geschiedenis 
begonnen?

Hoe help je  
andere mensen  

om familie- 
geschiedenis  

te doen?

Wat ben 
je over je 

voorouders 
te weten 

gekomen?

Wat ga je 
hierna  

met familie- 
geschiedenis 

doen?

Wat vind je  
het leukst aan 

familie- 
geschiedenis?
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