
6 V r i e n d

ACTIVITEITEN 

Combinatiespel  
wapenrusting van God
BIJ EFEZE

VERHAAL: Paulus heeft ons gezegd dat we ‘de hele wapen-

rusting van God’ aan moeten trekken (Efeze 6:13–17). Als we 

Jezus Christus volgen, worden we geestelijk beschermd! Lees 

het verhaal uit de Schriften op pagina 46 om hier meer over te 

weten te komen.

LIED: ‘Lees, denk en bid’  

(Kinderliedjes, p. 66)

ACTIVITEIT: ga naar pagina 8 om een 

combinatiespel te doen. Hoe blijf je 

veilig door het evangelie na te leven?

In het ritme
BIJ 1 EN 2 TIMOTHEÜS; TITUS; FILEMON

VERHAAL: je kunt grote dingen doen, hoe jong je ook bent! Timotheüs was een jonge 

kerkleider en Paulus leerde hem om een goed voorbeeld te zijn (zie 1 Timotheüs 4:12–

16). Hoe kun je een leider zijn en de mensen om je heen helpen?

LIED: ‘Wees steeds een zonnestraaltje’ (Kinderliedjes, p. 38)

ACTIVITEIT: ga in een kring zitten. Tik met je handen of met stokjes op de grond om 

een ritme aan te geven. Iedereen tikt dat ritme na. Wees om de beurt de leider. Vertel 

na je beurt wanneer jij een goed voorbeeld voor anderen was.

 KOM DAN EN VOLG MIJ
Voor de thuisavond, je Schriftstudie of gewoon voor je plezier!

Vrede van de Heiland
BIJ FILIPPENZEN; KOLOSSENZEN

VERHAAL: als we het moeilijk hebben, kunnen we om 

hulp bidden. Dankzij de Heiland kunnen we troost en 

vrede voelen. (Zie Filippenzen 4:4–7.)

LIED: ‘Ik voel uw liefde, Heer’ (Kinderliedjes, p. 42–43)

ACTIVITEIT: lees op pagina 10 een verhaal over een 

meisje dat de liefde van Jezus Christus voelde. Denk 

dan aan een moment waarop jij je dankzij Hem vredig 

voelde. Schrijf daarover of maak er een tekening van. 

Stuur die dan naar de Vriend! Op de achteromslag staat 

hoe je dat doet. 

Ga naar 
pagina 49 voor 
activiteiten 
Kom dan en volg 
Mij voor kleine 
kinderen.

Dankbaarheidskunst
BIJ 1 EN 2 THESSALONICENZEN

VERHAAL: de apostel Paulus heeft gezegd: ‘Dank God 

in alles’ (1 Thessalonicenzen 5:18). We kunnen onze 

dankbaarheid uiten door anderen voor hun hulp 

te bedanken. We kunnen onze hemelse Vader ook 

bedanken wanneer we bidden.

LIED: ‘Onze Vader danken wij’ (Kinderliedjes, p. 15)

ACTIVITEIT: welke zegeningen heb jij gekregen? Teken 

dingen waar jij dankbaar voor bent of knip plaatjes uit 

tijdschriften. Geef je kunstwerkje dan aan iemand die je 

wilt bedanken.
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