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Teancum komt uit Fiji. 
We vroegen hem hoe hij 
iets van het Boek van 
Mormon leert.
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Kun je wat over jezelf vertellen?
Ik ben 9 jaar en ik ben de jongste van zes kinderen. 

Mijn lievelingskleur is rood en mijn lievelingseten is 

curry met kip en rijst. Ik ben gek op rugby! Mijn naam is 

uniek. Ik ben vernoemd naar een soldaat uit het Boek 

van Mormon en mijn Nigeriaanse oom, en ik heb een 

Fiji achternaam.

Hoe leer jij iets van de Schriften?
Ik lees graag met mijn familie in de Schriften. We bestuderen 

samen de lessen uit Kom dan en volg Mij. Ik vind het leuk 

om elke week nieuwe verhalen te horen. We bespreken 

wat we leren en geven elkaar ons getuigenis. Terwijl ik in 

de Schriften lees, probeer ik me voor te stellen dat ik in het 

verhaal zit.

Welk advies zou je geven aan iemand die het 
moeilijk vindt om de Schriften te begrijpen?
Als je het moeilijk vindt om iets van de Schriften te 

leren, kun je je mama of papa, of zelfs je broer of zus 

om hulp vragen. Mijn familieleden helpen mij echt. Je 

kunt het ook aan een jeugdwerkleerkracht of -leidster 

in de kerk vragen! ●

Hoe helpen de Schriften jou?
De Schriften herinneren mij eraan dat ik moedig kan zijn 

en om troost kan bidden. Ik weet dat de Heilige Geest me 

altijd zal troosten als ik bang of eenzaam ben.

Wat is je lievelingsverhaal uit het Boek van 
Mormon?
Mijn lievelingsverhaal uit het Boek van Mormon is het 

verhaal over Teancum, omdat hij een geweldige leider 

en soldaat was. Hij vocht voor zijn familie, zijn vrienden 

en de kerk. Ik weet dat ik op hem kan lijken en kan 

verdedigen waar ik het meest van houd.

Teancum vertelt  

over de Schriften


