Pestkoppen met LIEFDE bestrijden

Ik ben Matilda en ik kom uit Chili. Sinds ik naar een ander land ben verhuisd, wijzen andere
kinderen me erop dat ik anders ben dan zij. Ze lachen om mijn krullen, de kleur van mijn
ogen, mijn wenkbrauwen en zelfs mijn huidskleur. Ze noemen me lelijk en raar, en zeggen
zelfs dat ik wel arm moet zijn, omdat ik er anders uitzie dan de rest.

Mijn mama heeft me geleerd om die pestkoppen met liefde te bestrijden. Ze zegt dat zulke
mensen vaak verdrietig zijn of andere moeilijkheden hebben. Ze zegt ook dat het niet mijn
schuld is, en dat anders zijn iets geweldigs is. God heeft allerlei soorten dingen op aarde
geschapen: verschillende planten, plaatsen en mensen. Het maakt niet uit hoe we eruitzien als
we maar een goed hart hebben.

Door die raad van mijn mama probeer ik altijd met pestkoppen
te praten. Ik probeer er iets aan te doen. Ik heb eens tegen
een klasgenootje gezegd dat slechte dingen over anderen
zeggen veel pijn kan doen. Ik zei dat hij niet weet wat andere
mensen voelen als ze iets slechts over zichzelf horen omdat
ze anders zijn. Sindsdien heeft die jongen me niet meer
uitgelachen, en nu zijn we vrienden.
Ik denk dat de raad van mijn mama de beste manier
is om pestkoppen te bestrijden. Ze leert me om het
met liefde te doen, zoals God dat zou doen. Ik vraag
me altijd af: ‘Wat zou Jezus Christus in deze situatie
doen? Daardoor kom ik dichter tot onze hemelse
Vader. ®
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