LEUKE ACTIVITEITEN

Sommige discipelen van Jezus Christus waren vissers.
Jezus zei tegen hen: 'Kom achter Mij aan, en Ik zal
u vissers van mensen maken' (Matthets 4:19). Kun
je erachter komen welk kind welke vis zal vangen?




