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XIOMARA 
VERTELT 

hoe het is om naar 

de jongevrouwen 

over te gaan
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Xiomara (uitgesproken als sji-o-MA-ra) komt uit 

Chiapas, een staat in het zuiden van Mexico. Ze is pas 

geleden overgegaan naar de jongevrouwen.

VOOR GROTE 
KINDEREN

Zijn er nog andere 
meisjes van je leeftijd 
in jouw wijk?
Alleen ik. Ik ben ook het 
enige lid van de kerk in 
mijn klas op school.

Is het moeilijk om 
het enige kerklid op 
school te zijn?
Nee. Mijn vrienden weten 
allemaal dat ik naar een 
andere kerk ga dan zij, 
maar ze behandelen me 
niet anders.

Hoe was het om voor 
de eerste keer naar de 
tempel te gaan?
Het was heel bijzonder. De 
tempel van de Heer bin-
nengaan was een geeste-
lijke ervaring. Ik heb altijd 
al naar de tempel willen 
gaan. In het jeugdwerk 
zongen we: ‘Ik kijk graag 
naar de tempel, eens zal ik 
er ook zijn.’ Nu kan ik zeg-
gen: ‘Ik ga graag naar de 
tempel.’

De eerste keer in de tem-
pel liet ik me dopen voor 
een paar van mijn tantes, 
enkele familieleden van 

mijn oma (de moeder 
van mijn moeder), en 
mensen die ik niet 
kende. De tempel en 
familiegeschiedenis 
maken deel uit van 
mijn getuigenis.

Kun je een paar leuke 
activiteiten noemen 
die je met je jonge-
vrouwengroep hebt 
gedaan?
Koekjes bakken! We heb-
ben 150 koekjes gebakken. 
Daarna hebben we ze uit-
gedeeld. De JV-activiteiten 
zijn leuk. Ze zitten boor-
devol goede lessen, moti-
vatie en richtlijnen die ons 
helpen in de toekomst een 
zendeling te zijn.

Wat vind je het 
leukste aan de 
jongevrouwen?
Ik leer graag meer over de 
Heiland en het heilsplan. 
Het is een grote zegen om 
aan mijn familiegeschie-
denis te werken. Ik laat me 
graag in de tempel dopen 
om onze familieleden die 
deze aarde al hebben ver-
laten hoop te bieden.

Ik vind het heel leuk om 
aan het jongevrouwenpro-
gramma mee te doen!

Allereerst willen we je 
leren kennen.
Wat vind je leuk om te 
doen?
Fietsen, voetballen en koken. 
Ik maak het liefst quesadilla’s!

Wat is je lievelingskleur?
Geel.

Waar keek je het 
meeste naar uit bij 
de overgang van het 
jeugdwerk naar de 
jongevrouwen?
Ik keek er heel erg naar uit 
om naar de tempel te gaan 
en dopen te doen.

Hoe vond je het om 
voor de eerste keer 
naar de jongevrou-
wen te gaan?
In het begin was het moei-
lijk. Ik was bezorgd wat de 
oudere meisjes van mij 
zouden denken. Ik was een 
beetje nerveus, totdat we 
samen naar de tempel gin-
gen. Toen zijn we goede 
vriendinnen geworden.


