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Een bijzonder boek

‘H
et is jouw beurt om te lezen, 

papa’, zei Bernice. Ze opende de 

Schriften. Mama en papa zaten naast 

haar op de sofa.

Papa las het eerste vers. ‘Ik weet dat 

Hij zijn kinderen liefheeft.’

‘Ik weet dat Hij zijn kinderen lief-

heeft’, herhaalde Bernice.

‘Toch’, zei papa, ‘ken ik niet de bete-

kenis van alle dingen.’*

Liefheeft was een moeilijk woord. 

Bernice kon nog niet lezen, en ze wist 

niet wat alle woorden betekenden. 

Maar ze hield ervan de woorden te 

herhalen wanneer ze samen met haar 

ouders in de Schriften las.

De volgende dag, toen het tijd was 

voor de Schriftstudie, had papa een 

verrassing. ‘Ik heb iets bijzonders voor 

je’, zei hij. Hij gaf Bernice een boek. Er 

stond een plaatje van mensen en een 

boot op de voorkant.

‘Is dit voor mij?’ vroeg Bernice. Ze 

sloeg haar armen om het grote boek 

heen.

‘Voor jou’, zei papa. ‘Kijk eens 

binnenin.’

Bernice opende het boek. Ze zette 

grote ogen op. Er waren zoveel kleur-

rijke plaatjes.

‘Hoe heet het?’ vroeg Bernice.

Papa wees naar de woorden op 

de kaft. ‘Verhalen uit het Boek van 
Mormon’, zei hij.

Bernice ging met haar vinger over 

de woorden op de kaft. ‘Verhalen uit 

het Boek van Mormon’, zei ze.

‘Er staan dezelfde verhalen in als in 

de Schriften’, zei mama.

Bernice wees naar een van de plaat-

jes. ‘Wie is dat?’ vroeg ze.

‘Hmm. Zie je de boog en de pijlen?’ 

vroeg mama.

Bernice knikte.

‘Weet je nog dat we lazen over 

iemand die een gebroken boog had?’ 

vroeg papa.

‘Nephi?’ zei Bernice.

‘Ja, dat is Nephi’, zei papa.

Bernice glimlachte. ‘Dank je, papa. 

Dank je, mama. Ik hou van dit boek.’

Elke avond deed Bernice met papa 

en mama Schriftstudie met haar boek. 

Ze wees naar de plaatjes. Ze leerde 

een paar moeilijke woorden uit te 

spreken. En ze leerde een paar mak-

kelijke woorden zelf lezen!

Ze vond het fijn om in de Schriften 

te lezen. Ze was blij dat ze samen met 

mama en papa kon lezen! ●
Dit verhaal vond plaats in de Democratische Republiek Congo.

Julia Willardson
(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)
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* 1 Nephi 11:17


