
2928 V r i e n d K e r k  v a n  J e z u s  C h r i s t u s

Je kunt nieuwe vrienden leren kennen en  
anderen het gevoel geven dat ze welkom zijn.

WELKOM  
IN DE KERK!

Je kunt aan Jezus Christus denken, en aan 
alles wat Hij voor jou heeft gedaan.

Hoi! Wij zijn 
Margo en Paolo.

Heb je zin 
om vandaag met 

ons mee naar de kerk 
te gaan?
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En wat je er  
allemaal kunt doen!

Je kunt samen bidden.

In de kerk kun je aan het avondmaal deelnemen.

Je kunt meer over het evangelie leren.

Je kunt vragen stellen.

Je kunt liedjes zingen.

Je kunt vertellen wat je voelt of wat  
je weet dat waar is.

Je kunt je dicht bij Jezus Christus voelen. En je kunt anderen uitnodigen om 
ook meer over Hem te leren!

Dan laten we je zien 
hoe het daar is.


