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DE TOESPRAAK 
VAN JAYDEN

Karrie Lam
(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)

Dit verhaal vond plaats in Hongkong.

Jayden, wil jij  
volgende week zondag 
een toespraak over het 

avondmaal houden?

Nee, dank je. Ik wil 
het zelf doen!

Ik ben 
zenuwachtig.

Ik houd van Jezus 
Christus. Als ik van 

het avondmaal neem, 
zit ik rustig aan Hem 

te denken.

Ja!

Vergeet je toespraak 
niet te schrijven. Wil 

je dat ik je help?

De volgende week …

Dat geeft niet. 
Onze hemelse Vader 

zal je helpen.

Hemelse Vader, 
help me alstu-

blieft om tijdens 
mijn toespraak niet 

bang te zijn.

Je hebt je 
toespraak goed 

gedaan. Ik was bang, 
maar onze hemelse 

Vader heeft me 
geholpen.

EEN TOESPRAAK HOUDEN
Als je een toespraak houdt, kun je een 
Schrifttekst voorlezen of een verhaal over 
Jezus vertellen. Een van je ouders of leiders 
kan je helpen.


