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‘Jezus nam toe in wijsheid en in grootte 
en in genade bij God en de mensen.’

(Lukas 2:52)

NET ALS JEZUS GROEIEN 
MET HET PROGRAMMA KINDEREN EN JONGEREN
Het programma Kinderen en jongeren kan je helpen om meer op Jezus 

Christus te lijken door naar jeugdwerkactiviteiten te gaan, doelen te stellen en 

over het evangelie te leren. Het kan je ook helpen om nieuwe dingen te pro-

beren en plezier te hebben! Het Boekje voor kinderen biedt je een goed begin. 

Als je er geen hebt, vraag je jeugdwerkleerkracht dan om een exemplaar.

Je kunt 
verstandelijk 

groeien door iets 
nieuws te leren.

Je kunt 
lichamelijk 

groeien door te 
sporten of een 
vaardigheid te 

oefenen.

Je kunt geestelijk 
groeien door meer 
over het evangelie 

te leren.

Je kunt sociaal 
groeien door 

vriendschappen 
met anderen op 

te bouwen.


