Beste jonge vrienden.

We hopen dat je van dit themanummer van de Vriend zult genieten. Het
staat helemaal in het teken van de doop en bevestiging.

Als je net bent gedoopf, heten wij je welkom als nieuw lid van De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen!

Door je te laten dopen, volg je het voorbeeld van onze Heiland, Jezus
Christus. Je belooft de Heiland indachtig te zijn en zijn geboden te onder-
houden. Deze beloften noemen we verbonden. Bij je bevestiging ontvang je
de gave van de Heilige Geest. De Heilige Geest kan je je leven lang troosten,
leiden en inspireren.

Als je al bent gedoopt, moedigen wij je aan om het verbond indachtig te zijn
dat je bij je doop hebt gesloten, en Jezus elke dag te volgen.

Als je je nog niet hebt laten dopen, hopen we dat je je hierop voorbereidt
door meer over deze belangrijke stap te leren.

Wij zijn trots op jullie allemaal. We weten dat jullie hemelse Vader over jullie
waakt. Hij houdt heel veel van jullie, en wij ook.

Het Eerste Presidium





