
Jezus vraagt ons om ‘vissers van mensen’ te zijn  
(Mattheüs 4:18–22; Lukas 5:1–11).

Schrijf of teken op de lege vis hoe jij een visser van mensen kunt zijn.


