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D O O R  J O U  G E S C H R E V E N

KOKOSNOTEN 
EN TIENDE

H
allo! Ik ben Avehei. Ik woon in Tahiti! Ik hou van de 

buitenlucht op mijn eiland. Ik maak wandeltochten en 

zwem in de rivier of de oceaan. Ik doe ook graag van alles met 

mijn familie. Ik ben dol op koken, kaartspelletjes en wandelen. 

Met mijn broer en neefjes en nichtjes doe ik balspelletjes en 

klim ik in bomen.

In de zomervakantie werk ik met mijn broer op een 

kokosnootplantage. We leggen de kokosnoten op een grote 

stapel. We ruimen ook de dode bladeren op om de plantage 

netjes te houden.

Onze overgrootvader betaalt ons voor ons werk op de 

plantage. Ik betaal altijd mijn tiende als ik geld heb verdiend. 

Ik heb thuis en in het jeugdwerk geleerd hoe ik tiende moet 

betalen.

Ik betaal tiende omdat ik weet dat mijn familie en ik gezegend 

worden als ik gehoorzaam ben. Ik ben gezegend met mijn 

familie, een huis en een prachtige wereld om me heen.

Ik weet dat God leeft en dat Hij van mij houdt. Ik ben mijn 

hemelse Vader dankbaar voor de familie die Hij mij heeft 

gegeven. ●

Avehei M. 
(11), Tahiti 
(Frans- Polynesië)

WAT IS TIENDE?
Leden van de kerk geven een tiende deel van hun inkomen aan 
de kerk van God. Ons tiendegeld wordt gebruikt om tempels en 
kerkgebouwen te bouwen en mensen in nood te helpen. Tiende 
betalen, is een manier om onze zegeningen met anderen te delen. 
God heeft ons dit gebod lang geleden gegeven, in de tijd van het 
Oude Testament (zie Genesis 14:18–20). Tiende betalen is een 
manier om onze liefde voor onze hemelse Vader te tonen.


