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W A A R  D E N K  J E  A A N ?

Ik heb het gevoel dat er zoveel verandert en ik 
ben daar niet klaar voor. Waarom kan alles niet 
blijven zoals het is?
– Opgroeiend in Granada
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Beste Opgroeiend,
Denk eens aan je favoriete 

avonturenverhaal. Kregen 

de helden in dat verhaal 

ook niet met veranderingen 

en moeilijkheden te maken 

voordat ze uiteindelijk hun doel 

bereikten? Als er niets voor 

hen veranderde, zou er geen 

avontuur zijn! En dan leefden ze 

niet nog lang en gelukkig!

Verandering is ook belangrijk 

voor jouw verhaal. Het is 

normaal om soms verdrietig, 

bezorgd of bang te zijn. Maar 

onthoud dat jij de held van 

je eigen verhaal bent. Elke 

verandering is een kans om te 

leren en te groeien. En onze 

hemelse Vader zal je helpen.

Veel succes op je avonturen!

De Vriend

Ga het avontuur aan door jezelf 

als avonturenheld te tekenen!
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